Introductie Ron Hoogland – Hooglands Breinpijn (30/11/2020)

Voorwaar een eer. Het verzorgen van een introductiewoordje op mijn nagelnieuwe website. Het heeft me wat werk gekost en enige inspiratie, die soms van ver kwam, maar uiteindelijk kan ik zeggen dat hij er eindelijk staat. De persoonlijke website van Ron Hoogland (me, myself and I), waar ik met een knipoogje ‘Hooglands Breinpijn’ als onderschrift bij krabbel.

Al jaren loop ik met de wens rond een eigen persoonlijke website te maken. Gewoon voor de lol, maar ook om anderen te laten zien wat mij allemaal bezighoudt. Dat is best wel wat en inmiddels is er een derde factor bij gekomen die mij eindelijk eens de spreekwoordelijke koe (of was het een stier; het was in ieder geval een taai kreng) bij de horens te vatten. Die derde factor is het feit dat ik mezelf inmiddels (heel bescheiden, hoor) een auteur mag noemen. Twee boekjes verschenen van mijn hand: Planeet Breinpijn en Breinpijns Metalen Beeldverhaal. Op de boekenhoek op deze website vindt u veel meer omtrent die uitgaven en wat meer over mijn schrijverschap.

Tegenwoordig is het vrij eenvoudig om een website zelf te bouwen. Er zijn voldoende tools, concepten en hostwebsites die je via vele stappen uitgebreid en op een makkelijke wijze een site kunnen laten ontwerpen en in elkaar zetten. U ziet het: het is mij ook gelukt (en ik heb best een ernstige diagnose van digibeet zijn. Ik moest natuurlijk wel even zoeken, keuren, wikken en wegen om op de voor mijn gevoel juiste sitebouwer terecht te komen. Daarna ben ik met noeste arbeid (lees: af en toe een stukje) beginnen te metselen, timmeren, lassen en assembleren van Hooglands Breinpijn. 

Ik ben best trots op mezelf dat ik dit gemaakt heb. Ik weet dat het nog vele malen ingewikkelder, mooier, beter (en roep de superlatieven maar door de kamer) kan, maar ik ben hier meer dan tevreden mee en daar gaat het uiteindelijk om. Desalniettemin houd ik me natuurlijk altijd aanbevolen voor verbeteringen, vragen en opmerkingen over, bijvoorbeeld bereikbaarheid, technische shit en presentatie. Het kopje ‘Contact’ maakt de weg naar mij simpel. Dus schroom niet.

[bookmark: _GoBack]U ziet een datum bij alle persoonlijke Blognootjes staan. De datum bij deze eerste blog is voordat de site officieel het internet opgemieterd werd, maar dat komt omdat het een proefnootje was. Daar meneer Duyvis (en ondergetekende natuurlijk) hun oké hieraan verbonden, heb ik hem direct maar op de in aanbouw zijnde plaats geprakt. Wees gerust, er zullen er, evenals aanpassingen aan de site, nog meer volgen. 


   
