[bookmark: _GoBack]Nummer Drie is in de maak. Nummer Drie is in wording. Nummer Drie zit in de pijplijn. Nummer Drie is geconceptieerd (is dat een goed woord?). Kort gezegd: ik ben bezig met boek nummer Drie. 
   Zouden er nu wereldwijd juichkreten opgaan over het feit dat er een nieuwe Ron Hoogland, een nieuwe Breinpijn gaat komen? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat het bij mij dermate kriebelde dat ik eraan moest beginnen.

Het boek zelf is nog zeer prematuur van opzet. Er staat slechts een zeer klein gedeelte van de steiger die ik om het geraamte van mijn boek wil hebben staan alvorens te creëren laat staan uit te geven. Dat maakt niks uit want het proces van creatie is, hoewel zeer tijdrovend en energievretend, zo ongelooflijk leuk dat ik het voor geen goud zou willen missen. Ik doe namelijk alles zelf. Van het indelen van de verhalen, voor en nawoord schrijven, ontwerpen omslag, promotie en reclame, laten drukken. De complete lay-out dus. Tegenwoordig bestaan er namelijk drukkerijen die drukken ‘on Demand.’ Zodra er een order binnenkomt wordt er een boek gedrukt en is er dus geen fysieke voorraad aanwezig. Op de sites van deze uitgeverijen kun je dus het hele proces van begin tot eind zelf in de hand houden.

Mijn eerste twee boeken: ‘Planeet Breinpijn’ en ‘Breinpijns Metalen Beeldverhaal’ zijn bij een en dezelfde uitgeverij gemaakt en gedrukt. Voor mijn derde ga ik een andere uitgeverij uitproberen. Het proces is nagenoeg hetzelfde, maar de marges die je hier op je boek krijgt, zijn ietsjes hoger. Nee, het is geen vetpot, maar dat maakt niet uit. 

Over mijn derde boek, wat weer een bundel met korte verhalen en andere taalverzinsels zal worden, kan ik nog niet veel zeggen. Het overkoepelende thema zal wat donkerder van opzet zijn dan in de vorige twee. Ik tracht evenwel een balans te vinden tussen licht en donker dus zal materiaal tussenvoegen wat die lichtere tint zal benadrukken. Een titel heb ik nog niet, maar een mogelijke werktitel zal kunnen zijn: ‘Breinpijn, de serieuze Fantast.’ Pin me er niet op vast want zoals ik al zei; alles bevindt zich nog in het beginstadium. Ik heb zelfs nog geen account bij die uitgeverij aangemaakt. Eerst ga ik de manuscripten uitzoeken en doorspitten en mogelijk zelfs nog iets herschrijven. Er wacht weer een grote uitdaging op me, maar ik ga hem graag aan met de wetenschap van de vorige twee in mijn hoofd. 

Het grote wachten is begonnen, zullen sommigen van u nu denken. Dat klopt, maar ik hoor al die virtuele juichkreten in mijn hoofd ga ik noest aan de slag. Verwacht niet direct met een week het nieuwe boek in de winkel, maar weet dat er hard aan gewerkt wordt. Waarschijnlijk zal ik u af en toe even op de hoogte brengen van de vorderingen. Met andere woorden: waar kriebel is, moet gekrabd worden.

